
Pretoriusstraat 28 - Sociaal verzet op straatniveau!

Mijn naam is Zappa, ik werd bijna drie jaar geleden geboren in de Pretoriusstraat 28.  
Ik woon er samen met mijn mamma Poes Modern, mijn zusje 

Siouxie en zeven mensen. Ik woon hier graag, we kunnen 
hier heerlijk spelen, er is een lekkere bank waar we 

vaak met ons drietjes op liggen te slapen.  
Zeven mensen in de buurt hebben voor een 
knuffel of lekkere hapjes, dat is helemaal het 
einde voor een kat. Ik zou het verschrikkelijk 
vinden om te verhuizen. Ik zou heel hard 
moeten wennen aan een nieuwe plek.  
Dit is het enige huis dat ik ken.  

Waarschijnlijk moet ik dan bij vreemde mensen 
wonen en misschien word ik gescheiden van m’n 

mamma en m’n zusje, dat zou ik helemaal niet 
leuk vinden. Ik zou mijn eigen plekje en mijn katten- en 

mensenfamilie heel erg missen.

Hallo, mag ik me even voorstellen?


