
de begane grond
Joe’s Garage is een succes gebleken. De ruimte wordt druk bezocht door buurtbewoners 
van diverse pluimage. De weggeefwinkel, waar alles gratis is en de goedkope veganis-
tische of vegetarische maaltijden in de volkskeuken worden duidelijk gewaardeerd.  
Er wordt intensief gebruik gemaakt van het gratis internet, er draait iedere week een 
film of documentaire en er worden regelmatig info-avonden gehouden, bijvoorbeeld over 
alternatieve economie of gen-technologie. Tenslotte biedt het kraakspreekuur Oost elke 
week hulp, ondersteuning en advies bij het verkrijgen en behouden van woonruimte: 
autonoom en solidair de woningnood te lijf.

Nu het rolluik na jaren eindelijk weer omhoog ging, kon er iets moois groeien.  
Een fijne en herkenbare ontmoetingsplaats waar mensen elkaar helpen en respecteren.  
Hier wordt werkelijk sociaal opbouwwerk verricht, zonder een cent overheidsgeld, voor en 
door de buurt. 
Dit kan allemaal dankzij een groeiende groep vrijwilligers en een groeiend aantal  
bezoekers. Iets waar menig gesubsidieerd wijkcentrum alleen maar van droomt, blijkt in  
de gekraakte PS28 een haast alledaagse dynamiek.


