
Gratis spullen van de weggeefwinkel, een eigen woning via het kraken, bijna gratis 
eten bij de volkskeuken - maar let wel: het is niet voor niets! In de PS28 zetten 
mensen zich volledig in voor een betere wereld op een tastbare, directe manier.  
Hier wordt niet alleen gepraat over het verzet tegen de uitwassen van de gekapitali-
seerde consumptiemaatschappij, hier wordt er ook iets aan gedaan, op straatniveau. 
Juist de combinatie van wonen en werken - alle vrijwilligers zijn buurtbewoners -  
op deze locatie in deze buurt maken dit mogelijk.

Daar zijn we best wel trots op. Ons pandje midden in de Transvaalbuurt laat zien dat  
de idealen van directe solidariteit en horizontale samenwerking wel degelijk uitvoerbaar 
zijn, nù en hìer. Dat willen we voortzetten.  
Op deze specifieke plek met deze hechte groep mensen en iedereen die 
mee wil helpen. Daarom benutten we alle mogelijkheden om deze 
plek te behouden, van inspreken bij het stadsdeel, buurtgerichte 
acties en manifestaties, tot een eventuele aankoop aan toe.


